
Voorbede 30e zondag door het jaar B 26-27 oktober 2024 

God, wij geloven dat U ons hoort en ziet. Juist omdat wij vaak verblind zijn 
door de waan van de dag, vertrouwen wij U onze gebeden toe:  
 
Bidden we voor allen in deze wereld die aan de kant zijn komen te staan- 
Voor wie het niet zien zitten, voor wie niet zien waarvoor zij leven;   
Dat zij een uitgestoken hand krijgen, een doel en de diepe ervaring dat je je in 
deze wereld altijd gerespecteerd en geaccepteerd mag weten.  
Laat ons (zingend) bidden… 
 
Bidden we voor allen die blindvaren op de goedheid van God; 
Voor wie met een diep geloof, een groot vertrouwen, hun leven invullen en 
tegenslagen opvangen. Dat de rust en de kracht die zij uitstralen, anderen de 
ogen opent en bemoedigt. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Bidden we voor wie letterlijk aan een ernstige oogziekte lijden;  
Voor de velen in deze wereld die blind zijn: blindgeboren, blind-geworden.  
Dat zij mensen om zich heen weten die hen de weg wijzen en hen opvangen.  
Dat zij op een veilige plek wonen waar zij de weg weten en zichzelf kunnen 
redden. Laat ons (zingend) bidden… 
 
Bidden we ook voor onszelf: soms blind voor wat anderen doormaken, soms 
blind voor eigen rijkdom en de prachtige kansen die we krijgen.  
Dat wij uitgedaagd worden en nieuwe wegen durven gaan, ook al is wat achter 
de bocht en de berg ligt, nog onzichtbaar.  
Laat ons (zingend) bidden… 
 
Bidden we voor onze zieken: om kracht en beterschap; voor wie het zwaar 
hebben: om hulp en vertrouwen; voor wat ons gevraagd werd om voor te 
bidden (intentieboek kerk)  
Gedenken wij al onze lieve doden, wij noemen vandaag... intenties weekend 
Dat zij rusten in vrede. Bidden we nog een moment in stilte… 
Laat ons (zingend) bidden…. 
 
God, zie toch ons leven, onze wereld, ons worstelen en hoor ons bidden. 
Ontferm U over ons allen, dat bidden wij U door Jezus Christus, Uw Zoon en 
onze Heer. Amen.  
Pastor Nellie Hamersma 
 


